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Misericordia Domini 
De tweede zondag na Pasen draagt van oudsher de naam 
Misericordia Domini. Deze naam is ontleend aan de Latijnse 
vertaling van Psalm 33:5 “De aarde is vol van de goedheid 
van de Heer.”  
 

Speciaal voor deze zondag heeft Willem Barnard dat 
fantastische lied geschreven: “De aarde is vervuld / van 
goedertierenheid / van goddelijk geduld / en goddelijk 
beleid.”  
 

Deze naam aan in welke richting we het deze zondag mogen 
zoeken: na de uitbundige vreugde van Pasen worden we 
uitgenodigd om te ontdekken hoe de opgestane Heer zich in 
zijn goedheid laat kennen in het leven van alledag. 
 
In de lezingen van deze zondag krijgt dat een veelkleurige 
uitwerking. In Jesaja 43 (vers 1-12) klinkt de stem van God 
die zegt: “Wees niet bang, want Ik heb je verlost, Ik heb je bij 
je naam geroepen, je bent van Mij.” Het is een woord van 
diepe verbondenheid: God kent zijn mensen, gaat met hen 
door het water en het vuur, en laat hen niet los. 
 

Psalm 116 (vers 10-19) geeft daar een persoonlijk antwoord op: een mens die getuigt 
hoe God hem heeft gehoord en gered, en die daarom zijn leven wil richten op 
dankbaarheid en toewijding. In 1 Petrus 1:17–23 wordt die lijn doorgetrokken naar het 
leven van de gemeente: als mensen die zijn vrijgekocht, worden wij geroepen tot een 
leven in eerbied en oprechte liefde voor elkaar. 
 

Het evangelie van Johannes 21:1–14 brengt dit alles samen in een concreet verhaal. De 
leerlingen zijn aan het vissen, maar vangen niets. Jezus staat aan de oever, maar zij 
herkennen Hem niet meteen. Pas gaandeweg – in zijn woord, in de overvloed van de 
vangst, in het samen eten – gaan hun ogen open.  
 

In de dienst zal het daarom gaan over dat herkennen van zijn aanwezigheid. Hoe leren 
wij de Heer zien in het gewone leven? Wanneer staat hij aan de oever van ons bestaan, 
misschien wel zonder dat we hem herkennen? Zo wordt Pasen verdiept: als een weg van 
leren zien en leren vertrouwen dat er een goedheid is die ons altijd en onder alle 
omstandigheden draagt en omringt.  
Ds. Hendrik Mosterd 
 
  

Nieuwsbrief Michaëlkerk 
17 april 2026 



2	
	

Kerkdiensten 
 
Zondag 19 april, 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Hendrik Mosterd  
Kerkenraad: Marian Clarijs, Prisca van der Roest en Reinier Bijkerk 
Lector: Carine Roos 
Organist: Frank Firet 
Collecte Diaconie:  
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 
   
Zondag 26 april, 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Doetie Atema, Barneveld 
Kerkenraad: Martin van Herk, Gerriëtte Jorritsma en Kees Gerestein 
Lector: Jaqueline de Ruiter 
Organist: Erik Westerhout 
Collecte Diaconie: Kerk in Actie – Missionair Werk in Nederland. 
Collecte Kerk: Bijstand Pastoraat 
 
Kerkdiensten komende periode 
3 mei: ds. Hendrik Mosterd  
10 mei: Pastor Yolanda van der Stelt  
14 mei: ds. Hendrik Mosterd – Hemelvaartsdag (dienst om 9.30 uur) 
 
Online meekijken 
De kerkdienst is -live of later- te volgen via www.kerkomroep.nl 
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.  
 
Omzien naar elkaar 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij: 
- Dhr. B. van Nieuwenhuysen, 
- Mw. van Dam 
 
Vanuit de kerkenraad 
 
Snuffelschuur 
Afgelopen zondag 22 maart 2026 is het al afgekondigd; Van de Snuffelschuur hebben wij 
een bijdrage ontvangen van € 47.500,- . Namens het College van Kerkvoogden en de 
Michaelkerkgemeente willen wij onze grote waardering uitspreken voor deze steun. 
Zonder deze bijdrage zou het aanzienlijk lastiger zijn om de activiteiten van de 
Michaelkerkgemeente voort te zetten. Hartelijk dank. 
 

Op de gebruikelijke feestavond vrijdagavond 20 maart 2026 is ook stil gestaan bij een 
bijzondere mijlpaal: het 25-jarig bestaan van de Snuffelschuur (of eigenlijk Stichting de 
Snuffelschuur). 
Een kwart eeuw geleden (om precies te zijn 21 november 2002) begonnen Jan Legemaat, 
Eduart Knoppers, Steven Boonzaaier en Johanna Jacoba Reijenga dit avontuur. Nu, bijna 
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vijfentwintig jaar later, is de Snuffelschuur een begrip in Leersum. Veel artikelen worden 
ingenomen, gesorteerd, gerepareerd, verkocht en vervoerd. Al deze artikelen krijgen op 
deze manier een tweede leven. Prachtig. 
Werken met vrijwilligers uit de Michaëlkerk, maar ook uit de Johanneskerk, is een 
essentieel onderdeel van de Snuffelschuur. Zonder hun inzet zou het verkopen van alle 
binnengekomen artikelen niet mogelijk zijn. De vrijwilligers van de Snuffelschuur zorgen 
niet alleen voor het praktische werk, maar brengen ook gezelligheid en dragen bij aan de 
fijne en bijzondere sfeer die de Snuffelschuur kenmerkt. Daarnaast is het samenwerken 
met mensen uit verschillende achtergronden vaak heel leerzaam en inspirerend en 
ontstaat er een hechte band binnen het team. Dankzij de inzet, betrokkenheid en 
enthousiasme van de vrijwilligers zijn er mooie resultaten bereikt. Hartelijk dank. 
 

Ik wil ook een ander aspect naar voren brengen. Een aspect wat m.i. vaak wat 
onderbelicht wordt. De Snuffelschuur is voor de vele vrijwilligers (maar ik denk ook voor 
de bezoekers) ook een belangrijke plek voor de sociale contacten. Wordt er 
tegenwoordig veel gesproken over eenzaamheid onder de mensen, de vrijwilligers in de 
Snuffelschuur voelen dit niet zo. Ze zijn met elkaar verbonden in lief en leed.  
 

De vrijwilligers zijn de motor waar alles op draait.  
 

Als Michaëlkerk hebben wij gemeend om alle vrijwilligers een presentje te geven in de 
vorm van een lichtje en een boekenlegger met als titel “Het wonder van Pasen.”  
Met als boodschap: Moge het licht van Pasen ook voor u stralen. 
Kees Gerestein, Voorzitter CvK 
 
Binnenkort lanceren we de Michaelkerk-app!  
Met veel enthousiasme introduceren wij binnenkort de Michaëlkerk-app. Met deze app 
willen we onze onderlinge communicatie versterken en het kerkelijk leven nog beter met 
elkaar verbinden. 
In de app vindt u straks alles overzichtelijk bij elkaar. Zo kunt u: 

 

o Andere gemeenteleden eenvoudig vinden via de ledengids 
o In een later stadium gemakkelijk uw bijdrage aan de collecte 

doen 
o Precies zien wat er wanneer te doen is dankzij de agenda 
o Berichten uitwisselen in verschillende groepen, zoals Lief & 

Leed en Roept u het maar 
o Per commissie en kring een eigen plek vinden binnen de app 
o Zelf bepalen aan welke onderdelen en groepen u wel of niet 

wilt deelnemen 
 

Noteer alvast 17 mei in uw agenda, want dan lanceren we de app officieel en breed in 
de kerk. Doet u mee? Doe jij mee? 
 
Giften voor de Diaconie 
We mochten de volgende gift ontvangen: 

• € 50 via mevr. M. Clarijs voor de bloemengroet 
Hartelijk dank namens de Diaconie. 
Jos Versluis, penningmeester 
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Paasattenties als teken van verbondenheid uitgedeeld door de diaconie 
In de week voorafgaand aan Pasen heeft de diaconie, samen met de Johanneskerk, 
paasattenties rondgebracht. De attenties bestonden uit een bakje met 
voorjaarsbloemen, een bosje tulpen en een kaart. Deze paasattenties waren bedoeld 
als teken van verbondenheid met gemeenteleden die permanent of tijdelijk in een 
zorgcentrum verblijven, voor gemeenteleden die een bemoediging kunnen gebruiken en 
voor gemeenteleden die in het afgelopen jaar (van Pasen tot Pasen) hun partner hebben 
verloren. 
Hartelijk dank aan alle bezorgers die hebben geholpen om deze paasgroet persoonlijk 
bij de mensen thuis te brengen – heel fijn dat dit dankzij jullie inzet mogelijk was. 
 

 
Paaskaars voor de scholen 
Op donderdag 2 april zijn Hendrik en Prisca bij de 
Paasvieringen op de Hoeksteen en de Schakel 
geweest. Namens de Michaelkerk kregen de 
scholen een kleine versie van onze Paaskaars 
aangeboden. Een mooi moment om als kerk 
zichtbaar te zijn op de scholen!  
Hendrik heeft de kinderen verteld over het licht 
van Pasen, een teken van de aanwezigheid van 
God. Hij benoemde als kind wel eens bang te zijn 
in het donker en dat een lichtje dan heel fijn is. Dit 
was heel herkenbaar voor de kinderen, er werd 
instemmend geknikt. Zo mogen we kijken naar de 
Paaskaars en weten dat God bij ons is, ook in 
donkere momenten en dat er altijd een nieuw 
begin mogelijk is. Dankzij Jezus die aan het kruis 
gestorven is en met Pasen is opgestaan!  
Het was mooi om zo met elkaar Pasen te vieren en 
de verbinding te hebben tussen de scholen en 
onze kerk.   
 
  

In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 
in de pop huist een belofte: 
vlinders fladderen straks rond. 
In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 
 

Lied 982 
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Jeugd en jongeren 
 
Oppas 
Er is oppas tijdens de morgendiensten voor de kleinsten in de kelder van het 
Michaëlhuis. 
 
Kindernevendienst 
De volgende verhalen staan de komende zondagen centraal: 
 
Zondag 19 april – Johannes 21:1-14 - ‘Die man bij het water’ 

Een groep leerlingen van Jezus besluit te gaan vissen. De hele 
nacht vangen ze niets, maar tegen de ochtend staat Jezus op de 
oever. Hij zegt dat ze het net aan de andere kant moeten 
uitgooien. Daar vangen ze een net vol vissen. 
 

Zondag 26 april – Johannes 10:1-10 - ‘Ik ben de deur’   
Jezus vertelt wat Hij voor mensen betekent. Daarvoor gebruikt 
Hij de beeldspraak van een schaapskooi: Jezus is de deur naar 
die schaapskooi. 
 
 
 

Berichten  
 
Ring-avond: ‘Weerbaarheid van de kerk in tijden van onrust’  
Op dinsdagavond 19 mei is er een ring-avond in de Michaëlkerk.  Ds. Kees van Ekris, 
scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, neemt ons mee in het onderwerp van de 
avond: ‘Weerbaarheid van de kerk in tijden van onrust’.  
Op wereldniveau zien we ontwikkelingen die ons grote zorgen baren, maar ook in ons 
eigen land zien we een klimaat van verharding, onrust en tegen over elkaar staan. 
Er gebeurt veel in de wereld en we hebben ons overlevingspakket klaar staan, maar hoe 
zijn we geestelijk weerbaar en welke rol kan de kerk daarin vervullen? 
We hopen velen te ontmoeten omdat we menen dat het een thema is wat ertoe doet! 
Natuurlijk is er ook ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek. 
 

19 mei – Ringavond Michaëlkerk Leersum - 19.45 uur 
Meld je aan voor 10 mei bij dhr. Adri Guijt  
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Tobias Wenting komt naar Leersum voor “Stapje Terug”: 
Theaterwerk, Virtuoze Muziek en Tekstuele verrassingen. 
Op vrijdag 8 mei om 20.00 uur organiseert De Stichting 
Vrienden Michaëlkerk een muzikale avond “stapje terug” in 
de Michaëlkerk (Kerkplein 1, Leersum). 
Een intieme muzikale reis vol virtuoze verrassingen. Tobias 
zoekt naar ongebaande paden waar tekst en muziek elkaar 
onverwacht kruisen. Laat je meevoeren door een avond vol 
ontroering, subtiele humor en meesterlijk pianospel. Een 
moment om even stil te staan, en een stapje terug te doen. 
 

Kaarten (10 euro incl. consumptie) zijn vanaf 19.30 uur 
verkrijgbaar bij de ingang of bestel ze nu online via deze 
link. 
Meer informatie treft u aan via volgende link 
 

Tuincentrum Michaëlkerk 
Na het succes van voorgaande jaren is er ook dit 
jaar weer een leuke Potgrond & Perkplantjes-
actie waar de opbrengst is voor de Michaëlkerk. 
De datum hiervoor is zaterdag 2 mei.  
Schrijf de datum vast in uw agenda en zoek de 
bloempotten maar vast op… 
De bestellijsten volgen zo spoedig mogelijk. 
 
  

https://koortickets.nl/ticketshop.php?nl&ids=1140
https://tobias-wenting-flyer--wimimmink.replit.app/
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Examenkandidaten gezocht 
Voor veel middelbare scholieren breekt er een spannende tijd 
aan; de eindexamens staan voor de deur. We willen de 
eindexamenkandidaten dan ook veel succes en wijsheid 
toewensen. Kent u een eindexamenkandidaat? Dan kunt u de 
naam doorgeven aan Marian Clarijs. Dan brengen wij een leuke 
attentie namens de Michaëlkerk.  
 

Weeksluitingen in de Schermerij 
U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot 

24 april: Pastor Wies Sarot  
8 mei: Yolanda van der Stelt  
22 mei: Ds. Diederiek van Loo (viering Heilig Avondmaal) 

 
Toelichting bij de diaconale collecten 
 
Zondag 19 april 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Kerk in Actie – Syrië” 
 
Op 6 februari 2023 werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. 
Kerken vangen nog altijd dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen 
en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, 
ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal. 
Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee 
allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. De aardbevingen 
vonden dicht bij het noorden van Syrië plaats. De lokale bevolking gaat hier al meer dan 
12 jaar gebukt onder oorlogsgeweld en de impact van financieel-economische westerse 
sancties. Na de aardbevingen hebben zij nauwelijks middelen om zelf hun bestaan of 
huis weer op te bouwen.  
 

Er is al veel hulp geboden... 
Kerk in Actie is een van de samenwerkende hulporganisaties in Giro555, en besteedt 
haar aandeel van de landelijke actie na de aardbeving in Syrië via Action by Churches 
Together (ACT), het internationale kerkelijke netwerk. Tot nu toe is aan 27.500 
overlevenden hulp verleend in de vorm van het bieden van tijdelijk onderkomen in 
tientallen kerkgebouwen en scholen, warme maaltijden, voedsel- en hygiëne pakketten, 
mobiele toiletten en douches, psychologische eerste hulp, psychosociale 
ondersteuning voor de langere termijn, herstel van eigen levensonderhoud, het checken 
van woningen en bedrijfsgebouwen op instortingsgevaar en reparatie van repareerbare 
woningen, bedrijfsgebouwen en scholen, en van vijftien bakkerijen. 
 

... maar ook nog veel hulp nodig! 
Maanden na de aardbeving is de situatie nog altijd ontredderd: talloze huizen zijn 
onbewoonbaar en veel mensen zijn afhankelijk van voedselhulp. Daarom vangen kerken 
nog altijd dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Er 
is een tekort aan alles in het getroffen gebied. Zo zijn er geen of te weinig zware 
machines en technische benodigdheden om verwoeste gebouwen te herstellen. Veel 
puin ligt nog in de straten en is nog niet weggehaald. Ook veel scholen kunnen nog niet 
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van start gaan, omdat ze óf te zwaar beschadigd zijn, óf als noodopvang voor dakloze 
families fungeren. 
Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is en met de bijdrage 
vanuit de Giro555-actie blijft Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal ondersteunen. 
 
Zondag 26 april 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Kerk in Actie – Missionair werk in 
Nederland” 
 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Samen in het 
voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders. Het is een 
levendige en open manier van kerk-zijn waar jong en oud, gelovig of niet-gelovig, 
samenkomen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een speelse en 
creatieve manier de Bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor het leven van alledag. 
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale kliederkerken met materialen, 
trainingen en inspirerende bijeenkomsten. De Protestantse Kerk in Nederland steunt 
lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat 
mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen 
vieren en eten. Van harte aanbevolen. 
 
Zendingsdoel 
De diaconie heeft besloten ook in 2026 World Vision als zendingsdoel te steunen.  
 
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat 
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met 
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een 
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood! 

 
Al meer dan 70 jaar zet World Vision zich samen met gemeenschappen, donoren, 
partners en overheden in voor een kansrijke toekomst voor alle kwetsbare kinderen. 
Zelfs op de gevaarlijkste plekken ter wereld. 
Ze werken zij aan zij met de armen en onderdrukten, als uiting van Gods 
onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. World Vision is er voor álle mensen, wat hun 
achtergrond ook is. 
World Vision stelt gemeenschappen in staat om hun eigen doelen te bereiken. Ze rusten 
hen toe om blijvend vooruitgang te boeken, ook nadat zij vertrokken zijn. 
Bij nood en calamiteiten zijn ze dichtbij voor acute hulp. En blijven daarna aanwezig 
voor wederopbouw en om te werken aan herstel voor getroffen kinderen, gezinnen en 
gemeenschappen. 
World Vision zet zich in zodat geweld tegen kinderen stopt. Hun aanpak biedt directe 
bescherming op korte termijn en zelfredzaamheid op lange termijn. Zij geven kinderen, 
gemeenschappen en lokale partners gereedschappen in handen om de diepste 
oorzaken van geweld aan te pakken. 

 

U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision 
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Liturgie 
 
Orde van dienst: zondag 19 april 
Ds. Hendrik Mosterd 
 

-Orgelspel 
-Welkom en mededelingen 
-We zingen: LB 650:1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 6 vrouwen en 7 allen 
-Groet 
-Bemoediging en toenadering 
-We zingen: Psalm 33:1, 2 en 8 
-Gebed om ontferming 
-We zingen: LB 217:5  
-Kindermoment 
-We zingen: LB 982 
-Gebed van de zondag 
-We lezen: Jesaja 43,2-7 
-We zingen: Psalm 116: 5, 6, 7 en 8 
-We lezen:1 Petrus 1,17-23 
-We zingen: LB 315:1 en 2 
-We lezen: Johannes 21,1-14 
-We zingen: LB 339a 
-Preek 
-We zingen: LB 800:1, 2 en 3 
-Dank- en voorbeden met als acclamatie LB 368f 
-Collecte  
-We zingen: LB 653:1, 6 en 7 
-Zegen  
-Orgelspel 
 
 

Activiteitenagenda 
 
2 mei      Perkplantjes Actie  Kerkplein 
6 mei   14.00 uur  Bijbelgesprekskring   Michaëlhuis 
8 mei   20.00 uur  Voorstelling: Stapje Terug Michaëlkerk  
14, 16,17 mei  13-17 uur  Feest van de Geest  Michaëlkerk 
17 mei   10.00 uur  Lancering Kerkapp  Michaëlkerk  
19 mei   19.45 uur  Ringavond   Michaëlkerk  
23-25 mei  13-17 uur  Feest van de Geest  Michaëlkerk 
 
Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. 
- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  

Van harte uitgenodigd!    

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 1 mei 2026 
Kopij aanleveren voor donderdag 30 april, 18.00 uur bij Marian Clarijs
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