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Kerkdiensten 
 
Zondag 31 mei, 10.00 uur  - Trinitatis 
Voorganger: ds. Scheltens, Lunteren 
Kerkenraad: Martin van Herk, Prisca van der 
Roest, Lia van de Lagemaat 
Lector: Ina Wolff 
Organist: Frank Firet 
Collecte Diaconie: Gevangenenzorg Nederland 
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 
   
Zondag 7 juni, 10.00 uur - Eerste zondag na 
Trinitatis 
Voorganger: ds. Hendrik Mosterd 
Kerkenraad: Liesbeth van de Waerdt, Jos 
Versluis en Irene Hogendoorn 
Lector: Jaqueline de Ruiter 
Organist: Erik Westerhout 
Collecte Diaconie: Jaarproject 
Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk 
Op deze zondag is er, naast oppas en kindernevendienst, ook JoZ! voor de tieners. 
 
Op de eerste zondag na Trinitatis lezen we uit Jesaja 57:14–19 en Matteüs 9:9–13. In 
beide lezingen klinkt een verrassend beeld van Gods heiligheid door: de Hoge en 
Verhevene woont niet alleen in den hoge, maar ook bij verbrijzelde en nederige mensen. 
Jezus maakt dit concreet door de tafelgemeenschap met tollenaars en zondaars te 
zoeken. In de preek staan we stil bij heiligheid als afstand én nabijheid — een heiligheid 
die niet afwijst, maar geneest en mensen opnieuw tot leven roept. 
 
Kerkdiensten komende periode 
14 juni: ds. M. Groen, Wageningen 
21 juni: ds. Hendrik Mosterd – doopdienst 
28 juni: ds. Hendrik Mosterd – Viering Heilig Avondmaal 
 
Online meekijken 
De kerkdienst is -live of later- te volgen via www.kerkomroep.nl 
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.  
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Omzien naar elkaar 
 
Bloemengroet 

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij: 
- Mw. Ria de Bonte 
- Mw. Atie Bezemer 
- Mw. Greet Verhagen  
 
 

Vanuit de kerkenraad 
 
Nieuws van de Diaconie  
In de vergadering van de kerkenraad op 18 mei jl. is de jaarrekening van 2025 voorlopig 
vastgesteld.  

 
Een citaat uit het controleverslag van de kascommissie luidt:   
‘Op grond van onze bevindingen en de correcte verzorging van de administratie hebben 
wij vastgesteld dat dat de boekhouding in orde is en dat de jaarrekening een getrouwe 
weergave is van de financiële positie van de Diaconie.’ 
Vanaf 30 mei 2026 ligt de volledige jaarrekening voor u als leden van de Michaëlkerk één 
week ter inzage. Graag eerst even een telefoontje zodat ik tijd voor u vrij kan maken om 
e.e.a. toe te lichten.  
Met een hartelijk groet,  
Jos Versluis, penningmeester  
 
Giften voor de Diaconie 
We mochten de volgende gift ontvangen: 

• € 20 via mevr. I. Versluis voor de bloemengroet 
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Succesvolle lancering Michaelkerk-app! 
Op 17 mei jl. hebben we na de dienst de Michaelkerk-app gelanceerd – en wat zijn we 
blij met de eerste reacties! Met deze app hopen we elkaar nog makkelijker te vinden, 
óók op momenten dat je (even) niet in de kerk bent. 
 

Goed om te weten: de app is een aanvulling op onze huidige communicatiemiddelen, 
zoals de nieuwsbrief en de website. Sterker nog, de nieuwsbrief is ook gewoon via de 
app te lezen – wel zo handig! 
 

Het is ontzettend mooi om te merken dat u en jullie net zo enthousiast zijn als wij. 
Inmiddels hebben we al meer dan 100 leden die zich hebben aangemeld. Wat een 
geweldige start – dank daarvoor!  
 

Zondag 7 juni laten we na de 
dienst zien hoe er met de app 
gecollecteerd kan worden. We 
hopen u daar te zien! 
 

Lukt het niet om dat moment bij 
te wonen? Geen probleem – 
kom na de dienst gerust even 
naar Jos, Nick of Judith. We 
helpen u graag verder op weg. 
 
 
Jeugd en jongeren 
 
Oppas 
Er is oppas tijdens de morgendiensten voor de kleinsten in de kelder van het 
Michaëlhuis. 
 
Kindernevendienst 
De volgende verhalen staan de komende zondagen centraal: 
 
Zondag 31 mei – Matteüs 28:16-20 - ‘Vertel het verder’ 

 Na zijn opstanding vraagt Jezus zijn leerlingen om naar Galilea 
te komen. Daar geeft Hij hun de opdracht om alle volken tot zijn 
leerlingen te maken en mensen te dopen in de naam van de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
 

 Zondag 7 juni – Matteüs 9:9-13 - ‘Vreemde gasten’ 
Jezus roept de tollenaar Matteüs met zich mee. De farizeeën 
vragen waarom Jezus omgaat met mensen die verkeerde 
dingen hebben gedaan. Hij legt uit dat Hij juist gekomen is voor 
mensen die Hem nodig hebben. Gezonde mensen hebben 
geen dokter nodig, maar zieke mensen wel! 

 
JOZ! 
Zondag 7 juni, de eerste van de maand, is er weer JOZ! onder leiding van Daniël en 
Fredy. 
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Berichten  
 
Expositie ‘Schoonheid van bomen’ 
Tussen 17 juni en 1 september exposeert Hannelieke van de Beek in de Johanneskerk. 
De opening van deze expositie is op 17 juni om 19.30, een avond ter herinnering van de 
valwind van 5 jaar geleden. 
De expositie is te bezoeken van 17 juni t/m 1 september van 11.00-12.00 uur. 
 
Save the date – Openluchtviering 
Zondag 5 juli vindt de jaarlijkse openluchtviering plaats. Samen met de Johanneskerk en 
Andriesparochie zijn we dit jaar te gast bij Henk en Liesbeth van de Waerdt. De kerken 
zijn dan gesloten. Meer informatie volgt t.z.t. 
 
Weeksluitingen in de Schermerij 
U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot  

5 juni: Ds. Hendrik Mosterd  
19 juni: Wies Sarot  

 
Jaarverslag 2025 Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug.       
Dankzij de inzet van onze maatjes, donaties van kerken en 
andere organisaties op de Heuvelrug en gemeentelijke 
subsidie, hebben we in 2025 meer inwoners met geldzorgen 
perspectief kunnen bieden op een betere toekomst. 

We leven in een tijd waarin we weten dat veel inwoners van onze gemeente financiële 
zorgen hebben. Tegelijkertijd is onze organisatie nog niet bij iedereen bekend en ervaren 
sommige mensen schroom om hulp te vragen. In de tweede helft van 2025 zagen we 
een duidelijke toename van het aantal hulpvragen. Deze ontwikkeling zet zich in 2026 
voort. 
 

Onze contacten met onze samenwerkingspartners, zoals de Regionale Sociale Dienst 
en onze deelname aan Grip op Geld, hebben bijgedragen aan onze groeiende 
zichtbaarheid. Ook via social media en onze website, zijn we beter gevonden door 
inwoners. Deze grotere bekendheid willen we in 2026 verder uitbouwen. Uw financiële 
steun blijft daarbij van grote waarde. 
 

Onze stichting is aangesloten bij de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 
en draait volledig op vrijwilligers. Zij zetten hun kennis en ervaring in om mensen in  
(dreigende) financiële nood vroegtijdig te ondersteunen en perspectief te bieden.   
Daarmee werken wij nauw samen met beroeps- en vrijwilligersorganisaties in de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug die actief zijn op het gebied van vroegsignalering, 
schuldhulpverlening en nazorg. 
  

De vrijwilligers van Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug zijn ook actief bij de 
wekelijkse spreekuren van Grip op Geld in Driebergen, Doorn, Leersum en Amerongen.  
Grip op Geld is een inloopspreekuur van het Sociaal Dorpsteam voor alle inwoners van 
de Utrechtse Heuvelrug met vragen over financiën, toeslagen, zorgkosten, formulieren, 
brieven van de overheid, betalingen, (beginnende) schulden etc. Samen met 
beroepskrachten en vrijwilligers van Humanitas hebben we honderden vragen 
beantwoord en inwoners geholpen meer rust te krijgen in hun financiële situatie. 
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Voor meer informatie over Grip op Geld, klik hier 
 

In 2025 hebben we afscheid genomen van twee coördinatoren en enkele vrijwilligers die 
nagenoeg vanaf het eerste uur actief betrokken waren bij de opbouw van onze stichting. 
Veel dank en waardering spraken we daarvoor uit! Met nieuwe coördinatoren en de 
uitbreiding van onze maatjesgroep gaan we verder op de ingeslagen weg.  
Voor meer informatie over ons jaarverslag of voor hulp bij financiële zorgen, klik hier 
 
Toelichting bij de diaconale collecten 
 
Zondag 31 mei 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Stichting Gevangenenzorg 
Nederland”. 
 
Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, 
tbs-gestelden en hun familieleden. Ruim 650 vrijwilligers gaan op bezoek bij 
gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Op deze manier proberen zij iets voor 
hun gevangen medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, 
stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische 
ondersteuning te bieden. Ook als iemand vrij komt, blijft de vrijwilliger betrokken.   
  

Als organisatie geloven we in herstel. Ieder mens krijgt een nieuwe kans! In Mattheüs 25 
lezen we dat gevangenen bezoeken een Bijbelse opdracht is. Ook een gevangene, 
iemand die we misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is onze naaste. Naast een 
straf die door de rechter is opgelegd, mag er vanuit christelijk oogpunt ook een 
handreiking aan hen worden gedaan.  
  

Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele financiële middelen hard nodig. 
Temeer daar Gevangenenzorg Nederland beperkt subsidie krijgt en sterk afhankelijk is 
van financiële steun vanuit kerken, particulieren en bedrijven. Daarom bevelen wij de 
collecte van harte bij u aan!   
  

Bent u benieuwd naar verhalen van gevangenen die hun leven veranderen? Vraag dan 
onze nieuwsbrief via de website aan of stuur een e-mail naar: info@gevangenenzorg.nl  
 
Zondag 7 juni 
De diaconie collecteert voor ons jaarproject “Kerk in Actie - Vluchtelingen uit 
Soedan”.  
 
In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Naar schatting 25 miljoen 
volwassenen en kinderen worden uitgehongerd of zijn vermoord. Meer dan 12 miljoen 
Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 2 miljoen zijn naar het buitenland 
gevlucht. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan 
vluchtelingen in Soedan en buurland Zuid-Soedan. 
Mensen die op de vlucht zijn in eigen land, belanden in overvolle vluchtelingenkampen 
waar aan alles tekort is. Via haar interkerkelijk netwerk zorgt Kerk in Actie dat 
vluchtelingen voorzien worden van schoon drinkwater, veilig sanitair, hygiënemiddelen 
en voorlichting hoe je ziektes kunt voorkomen. Mensen ontvangen jerrycans, emmers, 
zeep, waspoeder, tandenborstels, tandpasta en maandverband. Waar nog geen 
waterputten geslagen zijn, wordt via vrachtauto's drinkwater geleverd. Ook worden 
latrines gebouwd en plekken om handen te wassen.  
 

http://www.samenopdeheuvelrug.nl/grip-op-geldzaken
http://www.schuldhulputrechtseheuvelrug.nl/
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Tot 2011 waren Zuid-Soedan en Soedan één land. Mensen die ooit familie hadden in het 
huidige Zuid-Soedan, vluchten daar naartoe. Vooral de zwarte bevolking wordt 
uitgemoord in Soedan. Iedere dag komen nieuwe vluchtelingen hongerig en uitgeput in 
Zuid-Soedan aan. Ze moeten een plek zien te vinden in een van de vele opvangcentra of 
zelf ergens neerstrijken. Lokale hulporganisaties bieden deze getraumatiseerde mensen 
noodhulp in de vluchtelingenkampen: gezinnen kunnen voedsel kopen en krijgen 
toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.   
 

Met hulp van de Lutherse Wereldfederatie kan Kerk in Actie hulp bieden aan ruim 17.000 
mensen uit Soedan. Zij ontvangen keukengerei, zeep en wasmiddel, maandverband en 
tweedehands kleding. Ouders en kinderen krijgen voorlichting over de risico’s die 
kinderen lopen op misbruik en mensenhandel. Op opvanglocaties kunnen kinderen 
sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ook krijgen vluchtelingen wat 
landbouwmaterialen om in hun eigen onderhoud te voorzien. Religieuze leiders worden 
betrokken om vluchtelingen en Zuid-Soedanezen in vrede te laten samenleven.  
 
Zendingsdoel 
De diaconie heeft besloten ook in 2026 World Vision als zendingsdoel te steunen.  
 
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat 
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met 
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een 
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood! 
Al meer dan 70 jaar zet World Vision zich samen met gemeenschappen, donoren, 
partners en overheden in voor een kansrijke toekomst voor alle kwetsbare kinderen. 
Zelfs op de gevaarlijkste plekken ter wereld. 
Ze werken zij aan zij met de armen en onderdrukten, als uiting van Gods 
onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. World Vision is er voor álle mensen, wat hun 
achtergrond ook is. 
World Vision stelt gemeenschappen in staat om hun eigen doelen te bereiken. Ze rusten 
hen toe om blijvend vooruitgang te boeken, ook nadat zij vertrokken zijn. 
Bij nood en calamiteiten zijn ze dichtbij voor acute hulp. En blijven daarna aanwezig voor 
wederopbouw en om te werken aan herstel voor getroffen kinderen, gezinnen en 
gemeenschappen. 
World Vision zet zich in zodat geweld tegen kinderen stopt. Hun aanpak biedt directe 
bescherming op korte termijn en zelfredzaamheid op lange termijn. Zij geven kinderen, 
gemeenschappen en lokale partners gereedschappen in handen om de diepste 
oorzaken van geweld aan te pakken. 

 

U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision 
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Liturgie 
 
Orde van dienst: zondag 31 mei 
Zondag Trinitatis 
Ds. Scheltens, Lunteren 
 
-orgelspel en mededelingenfilm    
-welkom   
- Lied 274 Wij komen hier ter ere van uw naam   
-moment van inkeer, votum en groet  
-Psalm 139: 1,2     
-bij deze dienst…      
-openingsgebed 
-Lied 670: 1,2,3,6,7 Kom Schepper God, o Heilige Geest  
-kindermoment   
-kinderlied Lied 344 ‘Wij geloven een voor een’.  
-Schriftlezing  1 Samuël 1      
-lied Psalm 119: 1,3         
-verkondiging ‘Doe maar wat jij het beste vindt’  
-Lied 704: 1,2,3 Dank, dank nu allen God 
-gebeden, afgesloten met het “Onze Vader”  
-inzameling van gaven  
-tenslotte…       
-Lied 705: 1,2,3,4       
-zegen          
-orgelspel  
 
 

Activiteitenagenda 
 
2 juni   16.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis 
5 juli   10.00 uur  Openluchtviering  Zandweg 25 
 
Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. 
- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  

Van harte uitgenodigd!    

 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 juni 2026 
Kopij aanleveren voor donderdag 11 juni, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 


